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em-bark:
verb /oam'bark/

go on board a ship,
aircraft, or other vehicle.



EMBARK

Met Embark duik je in de Bijbel door middel van een wekelijkse
themastudie:

GODS WOORD
Gods plan om alle volken te zegenen

GODS WERELD
Hoe God alle volken heeft gezegend en wat er nog
gebeuren moet om Zijn werk te volbrengen

GODS WERK
/95 <<L2 0 ) Hoe jij met God kan samenwerken om Zijn plan
yoor alle volken te voltooien

Per week zal je meer ontdekken over het beroep dat God op ons doet om
de natién te bereiken. Vervolgens zal je geactiveerd worden om hierop
te reageren en dit te delen binnen jouw specifieke roeping.

VOOR WIE

‘Embark’ is voor iedereen die Jezus volgt. Deze studie zal jouw
perspectief vergroten en je laten zien hoe je betrokken kunt zijn in jouw
persoonlijke situatie. Of je nu wel of niet het idee hebt dat God jou naar
het buitenland roept.

Doe deze studie met een open mind en luister naar wat God tegen je wil
zeggen. Het zou zomaar kunnen dat je verrast wordt door wat God in
jouw hart wil doen.

VOORDAT JE BEGINT

Dit is geen ontdekkingstocht om alleen te ondernemen. Zoek 3 tot 5
vrienden om deze studie samen mee te doen. Samen leren we het best
en bovendien worden de meest beslissende keuzes in je leven genomen
door en in contact met anderen.

WAT HEB JE NODIG

- bereidheid om te leren en om te reageren op Gods woord
- pen en papier
- je Bijbel
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HOE GEBRUIK JE DEZE STUDIE

SLEUTELWOORDEN

Kijk voordat je begint met de studie naar de sleutelwoorden
aan het begin van het hoofdstuk. Zorg er met elkaar voor dat je
allemaal begrijpt wat elke term inhoudt.

INTRODUCTIE

Lees de introductie samen door. Neem de tijd om met elkaar door te
praten over wat je van de introductie vond. Ben je het er mee eens, of
juist niet? Wissel met elkaar hierover van gedachten.

ONTDEK

Zoek de Bijbelteksten op en lees ze met elkaar.

BESPREEK

Bespreek de vragen met elkaar. Misschien kun je de wat stillere leden
van de groep actief uitnodigen om te reageren. Geef ieder de kans om
bij te dragen aan het gesprek. Een voorbeeld van een vraag en reactie
lees je hieronder:

(VOORBEELD)
“Deze verzen laten me zien dat God van alle mensen en van alle volken
houdt en dat Hij hen naar Zich terugbrengt door Jezus Christus.”



ACTIE
Het is tijd om te reageren op wat je hebt gelezen, ontdekt en besproken.
Aan het eind van iedere les word je door middel van vragen en dis-
cussie gestimuleerd om mogelijke actiepunten op te stellen. Een paar
voorbeelden:

VOORBEELD
“Tk ga de komende week elke dag 10 minuten bidden voor de nog niet
bereikte stammen in Indonesié, door het bidden van Matteiis 6:9-10.”

VOORBEELD

“Tk zal mijn kinderen aanstaande dinsdag na het eten vertellen over
Gods hart voor de volken, door gebruik te maken van de vier “alle”
woorden in Matteiis 28:18-20. (Alle macht, alle volken, alles wat ik jullie
heb opgedragen, alle dagen.)”

VOORBEELD
“Tk deel het met mijn vrienden Samuél, Karin en Tom.”

VOORBEELD

Ik bespreek de vier ‘alle’-woorden van Mattheus 28:18-20 (alle macht,
alle volken, alles wat ik jullie heb opgedragen, alle dagen) met mijn
studiegroep. Ik deel ze op in tweetallen om met elkaar te bespreken
wat ze hebben geleerd en vraag hen om twee mensen buiten de groep te
kiezen met wie ze de 4 ‘alle’ zullen delen.



M GODS WOORD
Gods plan voor de wereld

SLEUTELWOORDEN

Volken: Het Nieuwe Testament gebruikt het Griekse woord
ethnos voor verschillende stammen of groepen. Deze groepen
worden gekenmerkt door hun etnische en religieuze erfgoed en
door hun taal. In de bijbel worden volken, naties en heidenen als
synoniemen gebruikt. Het is belangrijk om het woord volken
niet te verwarren met de hedendaagse landen. Met naties of
volken wordt iedere mogelijke bevolkingsgroep, van een kleine
stam tot aan een groot wereldrijk, bedoeld.

Zegen: Met gezegend zijn bedoelt de Bijbel het voorrecht om
God te kennen, onderdeel te zijn van zijn Koninkrijk én Hem
bekend te maken aan alle volken.

INTRODUCTIE

De Bijbel is één groot verhaal over Gods verlangen om verhoogd te
worden door aanbidders van elke stam, taal, volk of natie. John Stott,
een Engelse theoloog heeft het als volgt verwoordt:

‘ ‘ “Onze opdracht om de wereld over Jezus te vertellen vinden we in de
hele Bijbel terug. Het is te vinden

ein de schepping;

ein het karakter van God (als tegemoetkomend, liefdevol en vol compassie,

met het verlangen dat niemand verloren gaat maar tot bekering komt);

ein de beloften van God (dat alle volken door Abraham gezegend zullen

worden en de erfenis van de Messias zouden zijn);

ein de Gezalfde van God (verhoogd met macht over de gehele schepping en

voor wie elke knie zich zal buigen);

ein de Geest van God (die overtuigt van zonde, getuigt van Jezus Christus

en die de kerk aanspoort om over Hem te vertellen) en

ein de kerk van God (een multiculturele zendingsgemeenschap met de

opdracht om te evangeliseren totdat Jezus terugkomt). , ,

Citaat uit John Stotts artikel “The Bible and World Evangelization”



GHAZIABAD

ALIGARH
GUWAHATI
PATNA
ALLAHABAD MURSHIDABAD
RANCHI
SURAT HOWRAH
MUMBAI
HYDERABAD
CHENNAI
KOCHI

STRATEGISCHE STEDEN

Jezus roept zijn volgelingen op
om het goede nieuws aan alle
volken te brengen. De kerk heeft
de opdracht om Gods roeping voor
Abraham om tot zegen voor alle
families op aarde te zijn, waar te
maken.

Voor het eerst in de geschiedenis
leeft het grootste deel van deze
families en stammen in steden.

In deze stedelijke omgeving leven
veel mensen met verschillende
etnische achtergronden samen.
Dit zorgt ervoor dat steden
strategische plaatsen worden voor
het brengen van het evangelie.

In India hebben we vijftig steden
gevonden waar het evangelie nog
niet bekend is.

In deze steden kunnen we
honderden verschillende onbereikte
bevolkingsgroepen ontmoeten.
Wij willen in deze vruchtbare
grond teams starten met de
opdracht om discipelen te maken.
Zij brengen het goede nieuws

aan bevolkingsgroepen die nog
nooit van Jezus hebben gehoord,
die op hun beurt het evangelie
weer uitdragen binnen hun
gemeenschap.



ONTDEK

Lees en overdenk de volgende Bijbelteksten:

* Genesis 12:1-3 * Jesaja 49:5-6 * Lukas 24:46-48

* Exodus 9:13-16 * Maleachi 1:11 + Galaten 3:8

* Psalm 46:9-10 * Lukas 2:27-32 * Openbaring 7:9-10
BESPREEK

Wat zijn de thema’s die jij uit de teksten haalt?

Als al deze verzen waar zijn, hoe zouden we dan de manier
waarop wij leven kunnen veranderen?

ACTIE
Wat ga je aankomende week doen met wat je hebt geleerd?






@ GODS WERELD
Wat heeft God al gedaan en

wat moet er nog gebeuren?

SLEUTELWOORDEN

Bevolkingsgroep: Een groep mensen die culturele kenmerken,
taal en religie met elkaar deelt. De Bijbel gebruikt de woorden
talen, naties, volken en heidenen als zij spreekt over een volk.

Onbereikte volken (unreached): Bevolkingsgroepen zonder
kerk die groot genoeg zijn om effectief te evangeliseren binnen
de bevolkingsgroep. Ook wel gedefinieerd als een gebied waar
minder dan twee procent van de autochtone bevolking Jezus
volgt.

Volken onbekend met het evangelie (unengaged):
Bevolkingsgroepen waarin geen volgelingen van Jezus of
kerken zijn en waar het evangelie niet gebracht wordt.

INTRODUCTIE

Door de hele Bijbel heen lezen we over hoe God, door Jezus, volken uit
de hele wereld terugbrengt bij zichzelf.

Als Gods volk vervullen wij een strategische rol in dit plan. Als we
bedenken dat bijna 1 op de 4 mensen op deze aarde moslim is, moeten
we er in ieder geval over na denken of we betrokken willen zijn bij
evangelisatie onder moslims. Moslims hebben de islam als godsdienst.
Deze godsdienst, die monotheistisch is, gaat uit van de Koran. Moslims
volgen daarin wat de profeet Mohammed hun leerde.

Hoewel veel mensen denken dat moslims geen interesse in Jezus
hebben, is het tegenovergestelde waar. De eerste opwekkingsbeweging
(de vermenigvuldiging van tenminste 100 kerken en 1000 gedoopte
gelovigenin minder dan 20 jaar tijd) onder moslims die Jezus aannamen,
vond plaats in de 19¢ eeuw. In de 20e eeuw waren dat 10 bewegingen,
en in de laatste 15 jaar hebben we meer dan 60 opwekkingsbewegingen
onder moslims zien ontstaan. De meerderheid van de moslims die tot
geloof gekomen zijn, zijn in onze tijd tot geloof gekomen. God doet
wonderen in deze tijd!



WAT IS DE REALITEIT?

« Er zijn moslims in de wereld.
- Er zijn moslimvolken, waarvan
onbereikt en onbekend met het evangelie.
« Maar op moslims deelt zijn geloof.

van de zendelingen werkt onder volken die al bereikt zijn
met het evangelie.

- Slecht van de christenen geeft geld om het werk onder de
38 meest onbereikte landen te ondersteunen.

ARABISCHE GOLFSTATEN

Saoedi-Arabié, Bahrein, Koewelit,
Oman, Qatar en de Verenigde
Arabische Emiraten

48.676.859

De Arabische Golfstaten

verdienen veel geld vanuit hun

olie- en gasverkoop. Daarom €26.900-€92.300
ligt het inkomen per hoofd

van de bevolking hoger dan in

de naburige landen. Behalve

Saoedi-Arabié hebben de 35.625.051
lidstaten van de Arabische Golf

een kleine lokale bevolking.

Grote aantallen tijdelijke 32
migranten van het platteland

uit India, Indonesié en de

Filippijnen werken hier.
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ONTDEK

Lees en overdenk de volgende Bijbelteksten:

* Psalm 67 » Markus 13:10
» Matteiis 24:14 » Openbaring 5:9-10
BESPREEK

Wat vertellen deze verzen jou over God?

Hoe kun je Gods wil om geéerd te worden rijmen met de statistieken over
de onbereikte volken?

Wat heb je gedaan naar aanleiding van de studie van vorige week? Vertel
er eens over.

Wat heb je met iemand gedeeld en hoe heb je iets gedeeld? Vertel...

ACTIE

Wat ga je komende week met deze les doen?

Wat deel je en hoe ga je dat doen?

12
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@ GODS WERK
De moslims bereiken

SLEUTELWOORDEN

Discipel: Temand die van Jezus leert en zelf weer anderen
onderwijst wat hij heeft geleerd. Paulus volgt Jezus’ voorbeeld
(Mattetis 28:19) doordat hij Timotheiis leert hetzelfde te doen
(2 Tim. 2:2).

Kerk: Een groep discipelen, die niet wordt bepaald door de
opleiding van zijn leiders, zijn grootte of de specifieke rollen
binnen de groep, maar door hoe zij Jezus presenteren (Matteiis
18:19-20, Romeinen 12).

INTRODUCTIE

Er wordt ons in de Bijbel nergens de opdracht gegeven om op weg te
gaan en kerken te planten. Wél wordt ons gezegd om op weg te gaan en
discipelen te maken. Discipelen maken en met elkaar samen komen als
gemeenschap hoort onlosmakelijk bij elkaar.

Jezus beloofde aan zijn discipelen dat het voor hen beter zou zijn als
Hij naar de Vader zou gaan, zodat ‘jullie hetzelfde zullen doen als Ik,
en zelfs meer dan dat’ (Joh. 14:12). Wij kunnen gaan omdat Hij voor ons
uit is gegaan. Wij kunnen impact op de wereld hebben omdat Hij ons
heeft veranderd en van ons een gemeenschap heeft gemaakt die Zijn
beeld uitdraagt. Dat is de reden waarom wij het lichaam van Christus
worden genoemd.

De geschiedenis bewijst de waarheid van Jezus’ woorden. De grootste
maatschappelijke veranderingen zijn begonnen bij de kerk. De kerk zag
de nood om weduwen en wezen te beschermen en te verzorgen. Het
was de kerk die, toen ze het lijden van mensen om zich heen zag, besloot
om ziekenhuizen op te zetten. Het was de kerk die tot afschaffing van
de slavernij opriep. En kijk maar eens wie er nu voorop loopt om de
vluchtelingen in Europa op te vangen.

Natuurlijk zijn er wereldwijd talloze belangrijke en goede
zendingsorganisaties en instanties die de gebrokenen en onderdrukten



dienen. Er zijn zelfs zoveel goede initiatieven, dat het soms moeilijk is
om er eentje uit te kiezen. Als we er op uit zijn om gehoorzaam te zijn
aan Christus’ opdracht, mogen we prioriteit geven aan het maken van
discipelen en het vormen van gemeenschappen van volgelingen van
Jezus. Het maken van discipelen en vormen van gemeenschappen is het
beste wat we kunnen doen om Gods Koninkrijk op aarde uit te breiden.
Misschien heet het daarom ook wel ‘de Grote Opdracht’.

Benieuwd naar wat christenen hebben bereikt in de geschiedenis? Lees
dan “Impact” van John Ortberg.




DE RASHAIDA VAN SOEDAN

De bevolkingsgroep Rashaida telt 170.000 mensen in Soedan en in
totaal 219.500 mensen wereldwijd. Ze zijn onderdeel van de Arabisch/
Soedanese bevolking en spreken het Arabisch van de Golfstaten. De
Rashaida is een Islamitisch volk; minder dan 2% volgt Jezus of heeft
ooitvan Hem gehoord. Ze hebben hier en daar toegang tot het evangelie,
maar in de afgelopen twee jaar is er niemand geweest die bewust als
volgeling van Jezus het evangelie deelde zodat er meer volgelingen
zouden komen.

Bid voor werkers die onder de Rashaida willen gaan wonen totdat het
volk zelf in staat is om discipelen te maken en te onderwijzen, zodat ook
zij weer werkers kunnen uitsturen. Vraag God om de families van het
volk voor te bereiden op het Goede Nieuws van Jezus en zijn Koninkrijk.

NOORDOOST-AFRIKA

Deze regio is bekend
door overweldigende

problemen: honger, oorlog, Soedan, Zuid-Soedan, Ethiopié en
slecht functionerende Tsjaad

overheden, corruptie,

slechte gezondheidszorg en 156.186.549

hygiéne, water en voedsel Bevolking

zijn van lage kwaliteit, gebrek

aan een goed wegennet, 75.237.066
voedseltekorten, terrorisme, Moslims

vluchtelingen, kidnapping,

enzovoort. Er zijn zoveel 324

problemen en tegelijkertijd Onbereikte moslimvolken

zoveel mogelijkheden om de
gemeenschappen hoop en
verandering te kunnen bieden.



ONTDEK

Lees en overdenk de volgende Bijbelteksten:

» Mattetis 28:18-20 1 Korintiers 9:24-27
» Johannes 14:11-15 + 2 Timoteus 2:2
BESPREEK

Wat vertellen deze verzen over God?

Heb je iets over de studie met iemand gedeeld en hoe gebeurde dat?
Vertel...

WAT GA JE DOEN?

Wat ga je komende week doen met wat je geleerd hebt?

voor meer informatie: www.frontiers.nl
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M GODS WERK
Als een apostel de discipelen ten dienste staan

SLEUTELWOORDEN

Apostel: Temand die erop gericht is om, waar dan ook,
discipelen te maken door:

. zichzelf en alles wat hij heeft in te zetten voor God

. zendelingen te bemoedigen en voor hen te zorgen

. te bidden voor specifieke dingen die God in de wereld doet

. zijn vrienden inschakelt en stimuleert om ook te bidden, te
geven, te zorgen voor en uit te gaan in de wereld

Werker: Temand die gaat om discipelen onder andere volken
te maken. In de Bijbel zien we verschillende werkers. ITemand
als de apostel Petrus bleef bij zijn eigen volk, mensen die het
Woord kenden. Paulus bracht zijn leven door bij volken die het
Woord van God niet kenden. God heeft werkers nodig, en in het
bijzonder mensen die naar onbereikte volken gaan.

INTRODUCTIE

De grote Opdracht is voor iedereen. We zijn allemaal geroepen om
discipelen te maken en om werkers te ondersteunen met gebed en giften.
We zijn niet allemaal geroepen om naar een ver land te gaan om met
buitenlanders te leven en te werken. De vraag is: Waartoe God je dan ook
roept, ben jij bereid om een discipel te zijn en om discipelen te maken?

Wij geloven, dat de grootste nood te vinden is bij de onbereikte volken
en de volken zonder christelijk getuigenis in de moslimwereld. Tot
nu toe zijn zij de mensen die het evangelie moesten missen omdat
niemand hen over Jezus vertelt. De Islam bestaat nu 1400 jaar en maar
een klein aantal moslims is christen geworden. Als wij de moslims
zouden tellen die Jezus echt hebben leren kennen in de afgelopen 1400
jaar, dan zouden we in verhouding maar tot een klein getal komen.

Maar nu zien we dat God in de laatste 50 jaar iets geweldigs aan het
doen is. Veel moslims uit verschillende volken komen tot geloof in
Jezus. Er zijn al meer moslims in onze generatie tot geloof gekomen dan
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ooit daarvoor! Toch zijn er nog steeds zo weinig mensen die onder hen
willen werken - minder dan één werker op 100.000 moslims. Dat is een
onmogelijke taak voor éénpersoon. Hetisonzeroepingomjuistnaardeze
onbereikte groepente gaanentevertellenover Jezus Christus of degenen
die naar hen toe gaan met onze middelen en gebed te ondersteunen.

Het is moeilijk vast te stellen waarom de kerk heeft gefaald in al die 2000
jarensinds Jezus op aarde rondwandelde en zijn volgelingen de opdracht
gaf om alles wat Hij hen leerde aan iedereen op aarde te leren. Grote
delen van de wereld zijn niet vol van de kennis van Gods heerlijkheid
(Habakuk 2:14). Er zijn steden met tientallen miljoenen mensen waar een
levend getuigenis van Jezus niet gehoord of gelezen wordt. Volken die
het nog steeds niet gehoord hebben. Blijven we aan de kant staan? Laten
we deze situatie aan ons voorbijgaan zonder de uitdaging aan te gaan?

Zullen wij de laatste generatie zijn waarin alle volken de
mogelijkheid hebben om op het evangelie van Jezus Christus te
kunnen reageren? Juist nu hebben we de mogelijkheid om Gods
medewerker te zijn en het landschap van de eeuwigheid te veranderen.

INDONESIE

Indonesié is op drie na het meest

dichtbevolkte land op onze

aardbol en bestaat uit 13.466 253,609,643
eilanden. De Indonesische

identiteit kan worden beschreven

door één taal, verschillende €4.600
etnische groepen, een waaier aan

religies (waarbinnen het overgrote

deel moslim is) en een koloniale

geschiedenis. Terwijl je dit leest, 220,640,389
zou je kunnen ervaren dat God je

naar de moslims in Zuidoost-Azié

roept. Vraag of God de harten van 77
moslimfamilies klaarmaakt voor

het goede nieuws van Jezus en

Zijn Koninkrijk.
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ONTDEK

Lees en overdenk de volgende Bijbelteksten:

+ Matteiis 6:9-10 * Lukas 18:1-8 « Filippenzen 4:10-20
« Matteiis 6:19-21 + Romeinen 10:13-15 + 3 Johannes 1:5-8

« Markus 12:41-44 +1 Korintiers 9:6-15

BESPREEK
Wat leer je uit deze verzen over God?

Heb je iets over de studie met iemand gedeeld en hoe gebeurde dat?
Vertel...

voor meer informatie: www.frontiers.nl
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WAT NU?

Wat ga je doen met wat je weet?

CONCLUSIE

De afgelopen weken hebben we je laten kennismaken met nieuwe ideeén
en noden in de wereld. We willen je wat vragen stellen:

.Wat ga je met de opgedane kennis doen?

.Hoe zal de investering die je in deze studie hebt gedaan jouw leven
veranderen?

-Wat vraagt God van jou?

.Welke - misschien nog kleine - stappen ga jij zetten?

Paulus zei tegen Timotheiis: “en wat je van mij in de tegenwoordigheid
van zoveel getuigen hebt gehoord, vertrouw dat toe aan mensen die

bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.”

Wil jij betrouwbaar handelen met dat wat God jou heeft toevertrouwd
in deze cursus en in zijn woord? Wil jij anderen hetzelfde onderwijzen?

Wil je overwegen om zelf een vriendengroep bij elkaar te roepen om
door deze studie heen te gaan en door te geven wat jij hebt geleerd?

ACTIE

Schrijf drie dingen op die het meest indruk op je hebben gemaakt tijdens
de studies.

Heb je het idee dat God je vraagt iets specifieks te doen met wat je geleerd
hebt? Zo ja, wat?



CONTACT ONS

Of het nu een e-mail, telefoontje of een ontmoeting

is, laat ons weten hoe God moslims op jouw hart

plaatst. Wij horen graag van je en willen je helpen te
ontdekken wat Gods plan voor jou is.

E-MAIL
info@frontiers.nl

WEBSITE

frontiers.nl

TELEFOON
035-69 22 558

POSTBUS
postbus 350
3840 AJ Harderwijk






The unengaged regions of the Muslim world
aren't just without the hope of Jesus, they're
desperate for it.

How will you respond?
Will you answer the call to a new frontier?

frontiersNL




