
VACATURE

HUISHOUDELIJKE HULP

Voor een gezin op het Arabisch Schiereiland zijn we, voor de kraamperiode, 
op zoek naar een:

huishoudelijke hulp
WAT GA JE DOEN? 
Je gaat een Nederlands gezin in de moslimwereld ondersteunen tijdens de kraamperiode van hun 
derde kindje. Voor de medische kant van de kraamhulp wordt gezorgd, jouw taak  is de was, afwas, 
bedden verschonen, sanitair reinigen en hulp bieden bij de oudste twee kinderen (8 en 11). Koken 
of opwarmen van een maaltijd in de avond. 

PERIODE
Vanaf de laatste week van december/eerste week van januari tot eind februari.

WIE BEN JE? 
• Je hebt een levende relatie met Jezus en je bent bereid meer van Hem te leren.
• Je hebt levenservaring en hebt van dichtbij meegemaakt wat de impact is van een geboorte 

op het gezin.
• Je kan ons een positieve VOG overleggen.
• Je bent zelfstandig en ondernemend wat betreft je sociaal leven buiten het gezin om.  
• Je kerkelijke gemeente kan jou bij ons aanbevelen.
• Je spreekt Nederlands en Engels (voldoende om zelfstandig te communiceren met andere 

Engelstaligen)



find your frontier

• Je houdt van baby‘s en kunt goed omgaan met kinderen.
• Je bent bereid om je qua kleding en gedrag buitenshuis aan te passen aan de lokale gebruiken
• Je hebt een coach waarmee je met regelmaat kunt praten en bidden in de periode dat je 

aanwezig bent.

ARBEIDSVOORWAARDEN 
Kost en inwoning wordt verzorgd.
Er is een 1 persoon kamer beschikbaar met airco/verwarming en eigen toilet douche.  
In overleg is een bijdrage aan het ticket mogelijk. Het gezin maakt je in eerste instantie 
wegwijs, maar daarna ben jij zelfstandig in je contacten en mobiliteit/activiteiten. 
Culturele ervaringen kan je zeker opdoen, maar het ondersteunen van het gezin gaat 
voor.
Je hebt een vrije dag in het lokale weekend.

OVER FRONTIERS
Frontiers is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie met meer dan 
duizend werkers van 50 verschillende nationaliteiten. Met liefde en respect nodigen 
we alle moslimvolken uit om Jezus te volgen. Dit doen onze werkers in 60 landen in de 
moslimwereld. Ongeziene en onbereikte moslimvolken krijgen hierbij nadruk. 

Frontiers in Nederland heeft ongeveer 25 werkers uitgezonden naar het veld en 10 
medewerkers werken hier in Nederland. We houden ons bezig met mobilisatie van 
nieuwe werkers en kerken, gebed, fondsenwerving en het ondersteunen van de 
activiteiten op het zendingsveld. Dit doen wij vanuit hart voor de missie: zoveel mogelijk 
moslims vertellen dat Jezus van hen houdt. 

Sta jij achter deze missie? We gaan graag met je in gesprek.

INFORMATIE EN SOLLICITEREN 
Voor meer informatie of het opsturen van je sollicitatiebrief en CV kun je mailen naar 
info@frontiers.nl. 

Meer info? 

Ga naar frontiers.nl/shortterm


